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Vertelling 4–7 jaar

Gods nieuwe wereld
Elke dag vertelt Jezus over God.
Er komen veel mensen naar Hem toe: jonge mensen en oude mensen, rijke en arme, 
verdrietige en gelukkige mensen.
Vandaag zit Jezus op een berg.
Om Hem heen zitten zijn vrienden. En daar weer omheen allemaal andere mensen, 
die willen horen wat Jezus zegt.
Jezus begint te vertellen:

‘Ik heb goed nieuws voor jullie. Want jullie horen allemaal bij God.
Je hoort bij God als je niet alleen maar denkt aan hoe geweldig jij bent.
Ben je een beetje verlegen? Gefeliciteerd! Want jij bent een prinses of een prins in 
Gods koninkrijk.
En ben je soms verdrietig?
Dan zal God je troosten.

Je hoort echt bij God, als je niet alles voor jezelf wilt hebben.
God geeft jou een plekje op de aarde.
En wil je heel graag dat alles op een eerlijke manier gaat?
Dan zal God jou alle eerlijkheid geven.

Je hoort er echt bij, als je goed voor anderen zorgt. 
Want God zorgt ook voor jou!
Ben jij iemand zonder gemene plannetjes?
Dan heb ik goed nieuws. Want jij zult zien wie God is.

Je hoort echt bij God, als je vrede maakt.
Mensen die vrede maken, zijn kinderen van God.

Soms is het moeilijk om goed en eerlijk te zijn.
Misschien lachen mensen je wel uit of doen ze je pijn.
Maar dan moet je één ding nooit vergeten: jij hoort bij God. Je bent een prinses of een 
prins in Gods koninkrijk.’

Als Jezus klaar is met vertellen, gaan de mensen weer naar huis.
Jonge en oude, rijke en arme, verdrietige en gelukkige… allemaal hebben ze gehoord 
wat Jezus zei. En ze lopen allemaal iets rechterop dan toen ze kwamen. Want zij zijn 
prinsessen en prinsen in Gods koninkrijk.  

Mattijs Weegenaar

Werkvormen
4-7 jaar

l
Gesprek: Een prinses of een prins
in Gods koninkrijk… hoe zou het
zijn om zo genoemd te worden? Wat

denken de kinderen: zijn zij ook prinsessen en
prinsen in Gods koninkrijk? (Help de kinderen
bij het nadenken over deze vraag: zijn zij
wel eens verdrietig? Houden ze ook van
eerlijkheid? En van vrede? Vertel dat iedereen
erbij hoort in het koninkrijk van God.)

p
Spel: Jezus vertelt vanaf een berg over
wat mensen gelukkig maakt. Zet een
grote tafel in het midden, de kinderen

gaan er op de grond omheen zitten. Een kind
mag op de tafel komen zitten en vertelt over
wat hem/haar echt gelukkig maakt. Stimuleer
de kinderen om vragen te stellen over wat het
kind vertelt. Daarna mag een ander kind
zijn/haar plek innemen.

s
Creatief: Hoe zou Gods nieuwe
wereld eruitzien? De kinderen maken
een tekening/schilderij.

Vertellen
De wereld op zijn mooist
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